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Stem van God verstaan 

 

God spreekt op verschillende manieren. 

In de Bijbel zien we dat God op verschillende manieren spreekt tot Zijn kinderen:  
 

1 Samuel 3:1-4 

De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de 

HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof 

geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. 

De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. 

 

1) Door een hoorbare stem  

Zoals Bij Samuel: je hoort dan een hoorbare stem van buitenaf met je natuurlijke oren. 
 

2) Door Zijn Woord 

Door Zijn Woord laat Hij zich aan je zien en door Zijn Geest past Hij Bijbelteksten toe aan je hart.  

Het kan zijn dat je op zoek bent naar een antwoord en God, door Zijn Geest, opeens een bepaald vers of 

tekstgedeelte voor je uitlicht. Woorden die loodrecht naar binnen gaan en waarvan je weet: deze zijn nu 

specifiek voor mij. Ze hebben vaak betrekking op een specifieke situatie. Het kan ook voorkomen  

dat je via anderen een Bijbeltekst ontvangt. Het komt vaak voor dat God door Zijn Woord leidt.  
 

3) Door de Heilige Geest Marcus 13:11 
11En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren,  

weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt;  

want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest. 
 

Je krijgt een bepaald gevoel of idee. Je krijgt een gevoel van vrede  

in je hart. Dit kan dikwijls een indicatie zijn. Hoe meer je naar Gods stem  

luistert, hoe meer gewend je raakt aan deze manier van leiding.  
 

4) Door anderen of omstandigheden God kan ook mensen op je pad brengen die je  

meer duidelijkheid of antwoord geven op een situatie waar je op dat moment in zit.  

God kan spreken via medechristenen, vaak zonder dat die het zelf weten. Ze kunnen  

bijvoorbeeld bevestigen wat God je al eens persoonlijk heeft duidelijk gemaakt.  

Of ze kunnen je antwoord geven op je gebed. 
 

5) Door iets in herinnering te brengen 

Het kan zijn dat er een herinnering omhoog  

komt. Het kan ook zijn dat deze in korte tijd meerdere keren terugkomt en je je  

misschien afvraagt waarom het je bezighoudt. Het kan een indicatie zijn dat God je  

iets duidelijk wil maken of iets tegen je wil zeggen.  
 

6) Door een zachte of stille stem in je hart 

Een stem die van binnen klinkt en die je hoort met de geestelijke oren van je hart. Het is een stem die zich 

onderscheidt van de stem van jezelf en de stem van satan. Door te oefenen raak je steeds meer bekend met Gods 

stem en leer je steeds beter verschillende stemmen in jezelf te onderscheiden. Een ieder die ervoor openstaat 

kan het leren en het is een belangrijk onderdeel in de wederzijdse communicatie en behoort bij op weg zijn naar 

geestelijke volwassenheid.  
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7) Door beelden, visioenen Handelingen 11:5-6 

  

Door beelden, visioenen,: In de Bijbel lees je dikwijls dat God spreekt door profeten, door engelen,  

door dromen of visioenen. Denk bijvoorbeeld aan de droom van Jacob die hij kreeg te Bethel.  

Of aan het visioen van Petrus waarin een laken met allerlei dieren naar beneden komt.  

 

8) Door dromen Joel 2:28-32: “ Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 

Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen,  

en jongeren zullen visioenen zien” 

 

9) Door Engelen 

Genesis 16:10 
10 En de Engel des Heren zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken,  

zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.  

Lucas 1:30 
30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.  

 

10) Door profetieën Romeinen 12:6: “We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons 

geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken” 

 

Handelingen 11:5-6 

 

Herziene Statenvertaling NBG-vertaling 1951 King James Version, 1611 

5   Ik was in de stad Joppe aan het 

bidden en zag in geestvervoering een 

visioen: een bepaald voorwerp daalde 

neer, dat leek op een groot linnen laken, 

dat aan de vier hoeken neergelaten werd 

uit de hemel, en het kwam tot dicht bij 

mij.  

5 Ik was in de stad Joppe in gebed en 

zag in zinsverrukking een gezicht: een 

voorwerp daalde neder in de vorm van 

een groot laken, dat aan de vier hoeken 

uit de hemel neergelaten werd, en het 

kwam vlak bij mij.  

5 I was in the city of Joppa 

praying: and in a trance I saw 

a vision, A certain vessel 

descend, as it had been a great 

sheet, let down from heaven 

by four corners; and it came 

even to me:  

6 En toen ik hierop mijn ogen gericht 

hield en het aandachtig bekeek, zag ik 

de viervoetige dieren van de aarde, en 

de wilde en de kruipende dieren, en de 

vogels in de lucht.  

6 Toen ik er scherp naar keek, bemerkte 

ik en zag ik de viervoetige dieren der 

aarde, de wilde en de kruipende dieren 

en de vogelen des hemels.  

6 Upon the which when I had 

fastened mine eyes, I 

considered, and saw 

fourfooted beasts of the earth, 

and wild beasts, and creeping 

things, and fowls of the air.  

 

Onderscheiden van stemmen 
 

In je leven kunnen zich drie verschillende stemmen voordoen:  

 de stem van God,  

 de stem van jezelf  

 de stem van satan.  
 

Elke stem heeft zijn eigen kenmerken. Het onderscheiden van stemmen is niet altijd gemakkelijk en kost tijd. 

Het is een proces waar je steeds verder in groeit en steeds weer in wordt uitgedaagd. Gedurende het proces zul 

je merken dat je steeds beter de stemmen leert onderscheiden. Tegelijk is het een voortdurend proces dat in 

ontwikkeling is en blijft 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Gen%2016%3A10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Luke%201%3A30
javascript:xref('ly000001','img000001');
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Kenmerken van Gods leiding: 
 

 Het is helder en duidelijk  

 Het is in overeenstemming met Zijn Woord 

 Het laat vrede achter, ook als het een correctie of waarschuwing betreft  

 Het bevat soms elementen van een manier van denken die niet van jou is, of zegt Hij dingen waar je zelf niet 

zo snel op zou komen.  

 Het is Geen moeten. Hij vraagt altijd of je bereid ben, dat betekent dat je ook nee mag zeggen.  

 Het is een zachte stem en het lijkt net alsof deze uit je binnenste komt. Zijn stem is nooit haastig en of zet je 

niet onder druk. Het trekt je dichter naar God toe.  

 Hij leid met zachte hand en wint je met geduldige liefde  

 Zijn stem is lieflijk, zacht en opbouwend  

 

Kenmerken van satans leiding: 
 

 Hij spreekt schreeuwerig, met dwang of zet je onder druk  

 Je ervaart haast en een soort moeten.  

 Het is verwarrend of gedeeltelijk onduidelijk  

 Het laat onrust of gejaagdheid achter in je hart  

 Het is dwangmatig of spoort je aan dingen te doen die tegen de Bijbel ingaan  

 Er zit een kern van waarheid in, maar het is een halve waarheid en daarmee een leugen.  

 Satan beschuldigt en veroordeelt  

 Hij geeft angst en onvrede  

 

Kenmerken van je eigen ziel: 
 

 Door eigen gedachten en gevoelens te leren kennen, ben je beter in staat deze te onderscheiden van hetgeen 

satan je ‘influistert’ of doet denken.  

 Het leidt vaak tot eigen belang om iets te rechtvaardigen of te kunnen behouden  

 Er zit vaak een element in van gelijk krijgen: ‘Zie je wel, ik had toch gelijk’.  

 Het brengt onrust of dwang met zich mee  

 Het brengt direct twijfel omhoog of dit wel uit God is, nog voordat je alles hebt  

 ontvangen en tijd hebt kunnen nemen om het in alle rust te controleren.  

 

 

Door tijd in de stilte door te brengen kom je in aanraking met de gedachten en gevoelens van  

jezelf, ook wel je ziel genoemd. Door hiervoor de tijd te nemen krijg je meer zicht op de  

verschillende lagen van gevoelens en gedachten die in je ziel aanwezig zijn. Hierdoor kun je  

verschillende stemmen beter van elkaar onderscheiden.  

 

 

God leid je tot eer van Zijn Naam. Jezus liet zich leiden door de Vader en stemde zijn eigen  

wil af op de wil van de Vader. Dat je gebed mag zijn: ‘Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die  

mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen (Psalm 43:3).  

 

  

De manier waarop je omgaat met Gods leiding laat zien in hoeverre je eigen baas wilt zijn of  

Jezus wilt volgen.  
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Hoe kan ik nu Zijn stem leren te verstaan 

  

Maak tijd voor Hem vrij 

Bid tot Hem 

Geef al je zonden toe 

Vraag vergeving 

Ontvang vergeving 

Wees stil Psalm 62:2 

Vraag en je zal worden verhoord  

 

Prediker 3:1-14 Alles heeft zijn tijd 

1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om te baren en een tijd om te 

sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te 

helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een 

tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen 

te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, 6 een tijd om te zoeken en 

een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, 7 een tijd om te 

scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, 8 een tijd om te 

beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 9 Welk voordeel heeft de werker 

van datgene waarvoor hij zich aftobt? 10 Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid, die God aan de 

mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 11 Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn 

tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot 

het einde, iets kan ontdekken. 12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich 

verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn 

zwoegen, dan is dat een gave Gods.  

14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet 

afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze.  

 

God nodigt ons uit tot contact, tot gemeenschap met Hem. We zijn er zelfs toe geroepen.(1 Kor 1:9).  

1 Korintiërs 1:9 

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 

We kunnen door gebed en in geloof voor Gods aangezicht verschijnen (Hebr. 10:19-22). 

Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus 

  

Door het Bijbellezen spreekt God tot ons en door het gebed spreken wij tot God. Het is een gesprek, een dialoog 

met God. Het is een ontmoeting met God. 
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Matteüs 7:7-11 

 

NBG-vertaling 1951 King James Version, 1611 

Gebedsverhoring  

7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt 

en u zal opengedaan worden.  

7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye 

shall find; knock, and it shall be opened unto 

you:  

8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie 

klopt, hem zal opengedaan worden.  

8 For every one that asked received; and he 

that seeketh findeth; and to him that knocked it 

shall be opened.  

9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, 

hem een steen geven?  

9 Or what man is there of you, whom if his son 

ask bread, will he give him a stone?  

10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?  

10 Or if he ask a fish, will he give him a 

serpent?  

11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te 

geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de 

hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.  

11 If ye then, being evil, know how to give 

good gifts unto your children, how much more 

shall your Father which is in heaven give good 

things to them that ask him?  

 

Hoe kan ik nu Zijn stem leren te verstaan 
  

1. Maak tijd voor Hem vrij 

2. Bid tot Hem 

3. Geef al je zonden toe 

4. Vraag vergeving 

5. Ontvang vergeving 

6. Wees stil Psalm 62:2 

7. Vraag en je zal worden verhoord  

8. Geloof dat Hij tot jou zal spreken en dat jij Zijn stem zal verstaan. 

 

1. Tijd nemen om met God door te brengen.  
 

Het is een keuze om tijd te nemen om met God door te brengen, in de te Bijbel lezen en in  

gebed en stilte te zijn. Stilte is nodig om te leren luisteren naar hetgeen Hij tegen je wil  

zeggen. God wil intensiever met ons communiceren dan wij denken. Wandelen met God  

heeft alles te maken met wederzijdse communicatie.  

 

2. Komen tot rust  
 

‘Zoek rust mijn ziel’, Psalm 62. Rust betekent het verwijderen van geluiden om je heen en  

binnen in je. Als het niet rustig is van binnen kunnen je gedachten snel afdwalen.  

 

Als je aan dingen denkt die je nog moet doen: schrijf ze op.  

Je raakt het zo kwijt, maar kan het niet vergeten  

Als je aan dingen denkt die die dag zijn gebeurd: spreek ze uit naar God en vertel wat  

het heeft gedaan met jezelf.  

Het kan zijn dat zonden of schuld je aanklagen: belijd je zonden en aanvaard Zijn vergeving.  

 

 



 

Stichting Geloofcentrum Hoogeveen KvK 55015123 www.hetgeloofcentrum.nl 
e-mail: geloofcentrum@gmail.com 

6 Stem van God verstaan, ontwikkeld door Het Geloofcentrum 2025 leraar 

6 

3. Je open stellen  
 

Vaak zijn we tegen God aan het praten zonder dat we ons beseffen dat Hij terug wil spreken  

en met ons in gesprek wil zijn. Hij verlangt ernaar dat het eenrichtingsverkeer wordt verbreed  

naar wederzijdse communicatie. Je openstellen voor God betekent dat je gelooft en  

vertrouwt dat Hij tot een ieder wil spreken. Spreek dit naar Hem uit. Een houding van stilte  

zegt als het ware: ‘Spreek Heere, ik luister’.  

 

4. Richten op God en Zijn Woord  
 

Stil worden betekent ook stilte ervaren, dat is een ruimte waarin er even geen gedachten in  

je zijn. Het is een bovennatuurlijke vrede, die je mag leren ontvangen en waar je van mag  

genieten. Dit is een groeiproces en maakt steevast onderdeel uit van je groeiproces. Om te  

kunnen luisteren zul je het aandacht moeten geven. Zijn stem en aanwijzingen leren  

verstaan begint met tijd en stilte met Hem door te brengen.  

 

5. Oefening geeft groei  
 

Gods leiding zoeken is eigenlijk in beweging komen. Groei ontstaat door oefening en door  

oefening vergroot je onderscheidingsvermogen zich. Begin eens met het vragen om raad of  

inzicht door te vragen om een Bijbelwoord. Door oefening en groei zal je gaan ervaren dat de  

meeste leiding van God leidt tot verandering2.  

 

Komen in de stilte  
 

Stilte is een belangrijk onderdeel van het leven van de mens. In deze maatschappij komen er  

veel dingen op ons af en vaak zul je merken dat je bewust moet kiezen om rust en stilte op te  

zoeken. In de stilte ga je jezelf onvermijdelijk tegen komen. Dan krijg je beter zicht op  

hetgeen er gebeurt en wat het met je doet. Ineens krijgen gedachten en emoties de ruimte er  

te mogen zijn en soms was je je niet eens bewust van deze gedachten of gevoelens. Het is  

belangrijk om hier aandacht aan te besteden omdat je zo bekend raakt met jezelf en met een  

diepere laag van gedachten, emoties en motieven in jezelf. Stilte stelt je in staat om tot rust  

te komen en vergroot het zicht op jezelf. Het is een heel belangrijke stap om stemmen in  

jezelf beter te kunnen onderscheiden.  

 

Stilte is de plek waar je God kunt ontmoeten, waar je met Hem samen bent en Hem beter  

leert kennen. Stille tijd staat gelijk aan voor het zitten aan Zijn voeten en daar te luisteren  

naar Zijn onderwijs. Dit kan zowel door het lezen van de Bijbel als door het verstaan van Zijn  

stem. Als je eenmaal in de stilte bent gekomen en alles in jezelf tot rust is gekomen, ontstaat  

daar de ruimte om je te gaan richten op Gods stem en deze te leren verstaan.  
 

Al luisterend zul je in aanraking komen met je kritische of veroordelende gedachten. Die gedachten kunnen zo 

heel plotseling boven komen. Hierin kom je onverwachte dingen van jezelf tegen en deze kunnen je even 

behoorlijk laten schrikken. Je doet ontdekkingen over jezelf en je eigen hart waar je nog niet bekend mee was. 

Soms kan dit er ook voor zorgen dat je uit de stilte wegloopt of innerlijk in de kramp schiet.  
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Hoe kun je het beste de Bijbel bestuderen: 

 

 Wie spreekt er:    

 Tegen wie wordt er gesproken:  

 Waarover wordt er gesproken:  

 
26Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27Want gij allen, die in Christus gedoopt 

zijt, hebt u met Christus bekleed. 28Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en 

vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus, Galaten 3:28-28. 

 


